Simone’s kinderwens bleef onvervuld

‘KINDERLOOS

ben je een leven lang’

Simone (55) wilde graag moeder worden, maar moest haar leven noodgedwongen
anders invullen. Ze stortte zich op haar werk om later te ontdekken dat ze nooit heeft
gerouwd om de kinderen die er niet zijn. ‘lk vind het belangrik om mijn verhaal naar
buiten te brengen, om te laten zien hoeveel verdriet het met zich meebrengt.’

Op mijn negenenfWintigste verhuisde

mijn werk moest opzeggen, had ik er
graag voor OVer.

We woonden er een aantal maanden,
toen ik voor een steeds terugkerende
blaasontsteking en schimmelinfectie
bij de gynaecoloog belandde. Zij wilde
de klachten bestrijden met een pittige
antibioticakuur, maar omdat die
gevolgen kon hebben voor een prille
zwangerschap, vroeg ze of we een
kinderwens hadden. Die hadden we
zeker! Al sinds ik klein was, zag ik
mezelf als moeder. Ik had dat
verlangen nooit onder stoelen of
banken gestoken. Toch had ik ergens
een onderbuikgevoel, zo’n gevoel dat
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er iets niet klopte. Na ons trouwen was
ik gestopt met de pil. Ik wist heus wel
dat zwanger worden even kon duren,
dus mijn gevoel dat er iets niet in orde
was, was nergens op gebaseerd. Het
was een intuitieve ingeving. De angst
zal de vader van de gedachte zijn,
zoiets. De gynaecoloog ging er echter
serieus op in: ‘Als jij dat zo voelt, dan
gaan we dat onderzoeken.’

Het eerste onderzoek vond bij mijn
man plaats. Er bleek bij hem sprake te

dertig en we focusten ons op de
volgende stappen die we konden
nemen. We maakten er geen haast
mee. Soms hadden we periodes dat

Sowieso waren we, zeker tijdens onze
eerste periode in Tsjechié, druk met
allerlei alledaagse dingen. Het leven
daar zag er heel anders uit dan het
leven in Nederland. Tsjechi€ was een
land waar in die tijd grote
veranderingen plaatsvonden. Soms

Ondanks mijn onderbuikgevoel dat er iets mis was, overwon de hoop het van mijn
negatieve gevoelens. Het zou goed komen. ledereen op de wereld krijgt kinderen,
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waarom wij niet? Uit or

zijn van verminderde vruchtbaarheid.
Daarna werd er ook bij mij gekeken of
er eventueel problemen waren. Uit een
rontgenonderzoek kwam toen naar
voren dat mijn baarmoeder misvormd
is, waardoor het lastig zou zijn om op
de natuurlijke manier zwanger te
worden. De impact van de boodschap
kwam niet helemaal aan. Ik was pas

duurde het een eeuwigheid om iets
simpels geregeld te krijgen. Het
huishouden was voor mij, zeker het
eerste jaar, een dagtaak: soms was ik
uren zoet met boodschappen doen of
een rekening betalen bij het
postkantoor. De medische zorg in
Tsjechié was heel goed,
vooruitstrevend zelfs. Ik wist dat,

andere zaken even belangrijker waren.
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Steunen

‘Het was een
moeilijke beslissing,
maar We besloten
om te stoppen met
de behandelingen.
Op die dag is
een deel van mijj
doodgegaan

omdat ik altijd in de medische wereld
had gewerkt. Ik had dus een groot
vertrouwen in onze artsen. Toen we
!1et traject ingingen voor kunstmatige
inseminatie, vertelden zij ons dat ze de
kans op succes klein achtten. De
volgende stap zou dan ivf zijn. Ik
ke.nde dat traject als geen ander. In
mijn eerste baan had ik vier jaar als
opera.tiekamerassislente gewerkt in
een ziekenhuis, waar ivf werd
t?egepast toen het nog in de
kinderschoenen stond. Tk vond het een
:i):tlg te ver. Mijn man en ik spraken af
. we. eerst voor kunstmatige
:;::Tlﬂaﬁe zouden gaan. Mocht dat
kiezeE ke_n en we toch‘ voor ivf zouden
e I,l:wldf:n we das in Ne‘c.lerland
lrajec.t d:?'nl:i het zo’n ingrijpend
me heén willd e {ift'sefl i
i ¢ e hebben met wie ik in
Een taal kon communiceren.”

p

e:ad niet, zoals de artsen al
Voorspeld. We besloten om P
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de natuur even zijn gang te laten gaan.
Als we weer terug in Nederland
zouden zijn, konden we altijd nog
nadenken over ivf als mogelijkheid.
Het was in het jaar 1999 dat we
terugkeerden naar Nederland en we
daar startten met het ivf-traject.
Hoewel de opbrengst groot was - veel
eitjes en genoeg zaad - was vrij snel
duidelijk: onze eicellen en zaadcellen
deden samen niks. Helemaal geen
enkele bevruchting als resultaat. Dus
werd een volgende stap voorgesteld,
icsi, waarbij sperma wordt geinjecteerd
in de eicel. Dat werd nog niet zolang
gedaan en daar hadden we beiden
geen goed gevoel over. Er waren toen
nog veel onbeantwoorde vragen, zo
was onduidelijk wat de gevolgen
zouden kunnen zijn voor de
ontwikkeling van het kind. Het was
een moeilijke beslissing, maar we

ons af welke het beste zou zijn, stel dat
we een kindje gaan krijgen? Toen ik
een nieuwe baan kreeg, kreeg ik ook
de vraag of ik wel fulltime kon
werken. Tijdens de behandelingen was

maar ik was altijd onderweg. Als ik
eens thuis was, dan kon ik absoluut
niet stilzitten, en als ik dan een keertje
wél stilzat, dan viel ik prompt in slaap,
Z0 moe was ik.

Slechts enkele keren ben ik een paar dagen overtijd geweest en voor mijn gevoel was ik
dan zwanger. Helaas zal ik nooit weten of dat echt 70 was. Steeds meer baalde ik van
mezelf, mijn lichaam en onze situatie. Ut Onverviide kinderwens - verborgen lichamelike impact)

dat allemaal nog zwaarder geweest,
want toen planden we alles om de
ziekenhuisafspraken in. Zelfs
vakanties. Jarenlang werd ik op deze
manier geleefd door mijn kinderwens.
Ik was me er al die jaren niet van
bewust dat ik in een emotionele
rollercoaster leefde. Ik was me er niet
van bewust dat het loslaten van een
kinderwens eigenlijk het loslaten van

Bij iedere aankondiging van een zwangerschap brak mijn hart en werd ik steeds stiller.
Al die goedbedoelde opmerkingen, soms om gek van te worden. ‘Misschien als je meer
ontspant, dan komt het vast goed. Je moet er niet 70 mee bezig zijn, ga lekker samen op
vakantie dan kom je zwanger terug. Dat hadden vrienden van ons ook.’ Opmerkingen
die voelden alsof het dan toch mijn eigen schuld was.

(Uit: Or i

besloten om te stoppen met de
behandelingen. Daar stonden we
allebei achter. Het was aan de ene kant
een opluchting, omdat je toch een
zware tijd achter je laat, aan de andere
kant was het ook heel verdrietig. Een
deel van mij is op die dag doodgegaan.
We hoopten toch ergens dat het op de
natuurlijke manier ooit nog zou
lukken. Elke maand koesterde ik nog
altijd hoop. Als ik maar een dag te laat
was met mijn menstruatie, dacht ik:
zou het dan toch...?

De deur was niet helemaal dicht: het
kon nog, je hoorde het wel vaker. Dus
ondanks dat we wisten dat de kans
niet groot was, hielden we er ons toch
aan vast. Als je hier niet mee bezig
bent, heb je het niet zo in de gaten,
maar die hoop op toch nog een kindje,
had invloed op alles wat we deden.
Kochten we een auto, dan vroegen we
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een kind betekent. Een kind dat er niet
fysiek is geweest, maar wel degelijk in
jou geleefd heeft. Wij hadden ons kind
bijvoorbeeld al een naam gegeven,
Max. Het was onwerkelijk dat Max er
in mijn hoofd wel was, maar nooit
echt op de wereld zou komen. Allebei
hadden we een verlies geleden, maar
we herkenden dat op dat moment niet
als zodanig.”

BURN-0UT

“Nadat we het vruchtbaarheidstraject
hadden afgesloten, heb ik me
jarenlang gestort op mijn werk. Ook
besteedde ik veel tijd op de golfbaan.
Ik werd zelfs behoorlijk goed in het
spelletje. Mijn man werkte ook veel.
‘We verdienden allebei een goed salaris
waardoor we mooie reizen konden
maken. We hadden een goed leven,

In 2001, rond mijn zesendertigste,
stortte ik in. Van de ene op de andere
dag kon ik nauwelijks lopen. Het bleek
een hernia te zijn, mijn lichaam trok
de stekker eruit. Mijn werk, golfen...
het zat er niet meer in, het kén ook
gewoon niet. Maar het was niets voor
mij om thuis te zitten, dus toen de
klachten wat minder werden, vond ik
dat ik gewoon weer aan het werk kon.
De bedrijfsarts dacht er anders over.
Ze sprak het vermoeden uit dat er,
naast de lichamelijke klachten, ook op
psychisch vlak iets speelde bij me.
Diep vanbinnen wist ik dat ze de
waarheid sprak, maar ik wilde er niet
aan. Ik wilde verder met mijn leven
zoals ik dat de laatste jaren geleefd
had. Ik kon mijn baas en klanten toch
niet laten zitten? En bovendien wilde
ik terug naar de golfbaan.
Na dat gesprek met de bedrijfsarts
besprak ik haar vermoedens met een
paar mensen om me heen en begon ik
in te zien dat ze misschien wel gelijk
had. Dat was het moment dat ik echt
helemaal instortte. Ik, altijd
hardwerkend, volgens het motto
niet-lullen-maar-poetsen, had een
burn-out... Ik moest er iets mee en ik
ben in therapie gegaan. Ik ben ook
allerlei cursussen gaan volgen die me
zouden kunnen helpen bij mijn herstel.
Ademtherapie, NLP, coaching... Alles
was erop gericht dat ik weer terug de
maatschappij in kon, dat ik me weer
goed zou voelen. De kinderloosheid
werd in het begin wel door een
therapeut aangestipt, maar was geen
centraal thema in de sessies. Pas een
paar jaar later kwam naar boven dat
dit mede de oorzaak was van mijn
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‘De bedrijfsarts
vermoedde
dat er ook
psychisch iets

Vanplnnen Wist
1k Qat ze de -
waarheid sprak,
maar ik wilde ji
er niet aan &5

burn-out en van de vele lichamelijke
klachten die ik daarna nog kreeg,
zoals migraine, duizelingen en een
hoge bloeddruk. Dat zorgde een paar
jaar later weer opnieuw voor uitval op
mijn werk.”

ROUW
“De rouw om mijn kinderloosheid, om
het verlies van de kinderen die er nooit
zijn gekomen, heeft grote gevolgen
gehad op zowel mijn lichaam als mijn
leven. Dat kwam duidelijk naar voren
toen ik later een studie
lichaamsgerichte psychotherapie ging
volgen. Ik zou nog steeds in de rouw
zijn, werd me verteld door mijn
‘teachers’. ‘Dat kan helemaal niet,’ zei
ik. Het werd me duidelijk gemaakt dat

daar geen draaiboek voor was. Het
ging niet om verwerken, maar om het
verdriet echt een keer helemaal toe te
laten. Alleen dan zou ik mijn gemis in
mijn leven kunnen gaan verweven. Dat
kon ik wél begrijpen. Het klopte wat
ze zeiden. Ik had altijd geprobeerd om
mijn leegte en verlies te negeren en te
onderdrukken. Als ernaar gevraagd
werd, antwoordde ik altijd wel: ‘Mijn
man is verminderd vruchtbaar en ik
heb een misvormde baarmoeder.
Daardoor kunnen we geen kinderen
krijgen.” Ik vertelde het gewoon zoals
het was, maar sloot daarbij al mijn
gevoel uit. Het was een riedeltje dat ik
opdreunde, emotieloos. Terwijl ik er
op allerlei momenten mee
geconfronteerd werd. Tijdens
verjaardagen, kraamvisites, geboortes,

feesten, trouwerijen... altijd was het
gemis sluimerend aanwezig. Ik sprak
niet uit naar anderen dat ik het er
moeilijk mee had, maar het is meer
dan eens voorgekomen dat ik na een
feestje of een verjaardag huilend thuis
op de bank zat. Het was een vreselijke
pijn, die soms te zwaar was om te
dragen. Mijn lichaam sloot zich érvoor
af en ik vluchtte ervoor weg door
dingen te gaan doen. Ik moest vooral
niet gaan stilzitten, want dan zou ik
voelen en dat wilde ik niet. Het is een
normaal beschermingsmechanisme,
alleen komt er altijd een moment dat
het als een boemerang bij je
terugkomt. Dan moet je er iets mee.
De relatie tussen mij en mijn man
hield helaas geen stand. Het was
verdrietig, maar we zijn als vrienden P
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uit elkaar gegaan. Ik was 45 toen ik
een relatie kreeg met een man die al
kinderen had. Door mijn nieuwe
gezinssituatie werd bij mij het
verlangen naar een kind weer wakker
gemaakt. Tk wist verstandelijk gezien
wel dat het geen haalbare kaart meer
zou zijn in onze relatie en door mijn
leeftijd, maar er werd wél van alles
losgemaakt bij me. Het was een zware
en emotionele tijd, waarbij het

ONVERVULDE H
KINPERYVE[‘JS uct'e

Simone Sinjorgo schreef het handboek ‘Onvervulde Kinderwens
- verborgen lichamelijke impact’. Het boek bevat 100 praktische
tips, die een positieve bijdrage leveren aan je emoties en je
leven. Mijn Geheim mag Vijf exemplaren weggeven.

Wil je hier kans op maken, mail dan v66r 5 april 2022 je
naam en adres naar redactie@mijngeheim.nl onder vermelding van ‘Onvervulde
kinderwens' Meer weten over Simone? Kijk dan op: www.praktijkdediamant.nl

Een maand later woonde ik op een verlaten camping. Ironisch genoeg trof ik een
ouderwets Hollandse winter met veel sneeuw en vrieskou... En toen stond ik oog in oog
met mijn grootste angst. Bang voor mezelf, mijn gevoelens en enorme boosheid. Bang
om nooit meer te kunnen stoppen met huilen, voor altijd alleen te blijven en alleen dood
te gaan. Ik vertrouwde niets en niemand meer. Terugkijkend zat ik in diepe rouw, maar
dat wist ik toen niet. (Uit: Onvervulde kinderwens - verborgen lichamelijke impact)

verlangen soms gekmakend was. De
emoties werden nog heftiger, toen mijn
nieuwe liefde van de een op andere dag

Foto: Kristel van Herpt

de relatie verbrak. Ineens moest ik
afscheid nemen van hem, zijn kinderen
en van een hond.”

_MISSIE

“Doordat ik tijdens mijn helingsproces
in aanraking kwam met
lichaamsgerichte therapie, waarbij er
gekeken werd naar mijn lichaamstaal
en de manier waarop ik mijn emoties
uit, kon ik beter voelen. De vraag
kwam ook daar weer omhoog: hoe
neem je afscheid van een kindje dat er
nooit is geweest? Dat is moeilijk, en
dat blijft. Niemand kan hierin iets
betekenen, besefte ik. Alleen luisteren
en er voor me zijn. Niet alleen
vandaag, maar ook morgen en
overmorgen. Die pijn blijft namelijk
en dient zich op allerlei momenten
aan. Als vriendinnen vertellen dat ze
oma worden bijvoorbeeld, of als een
dochter van een vriendin trouwt. Elke
mijlpaal is een feest voor een moeder,
voor mij is het een confrontatie met
iets wat ik nooit zal ervaren.
Kinderloos ben je een leven lang. Ik
vind het belangrijk om mijn verhaal
naar buiten te brengen, om te laten
zien hoeveel verdriet het met zich
meebrengt. Ik ben erdoor geworden
wie ik ben en ik kan erdoor doen wat
ik nu doe. Mijn missie ontvouwde zich
als vanzelf. Ik heb een boek
geschreven over mijn onvervulde
kinderwens en in mijn praktijk als
lichaamsgericht en psychosociaal
therapeut help ik nu stellen die te
maken hebben met een onvervulde
kinderwens, fertiliteitsbehandelingen,
een miskraam en kinderloosheid. Mijn
diepe pijn heeft op die manier nog een
betekenis gekregen, omdat ik er nu
anderen mee kan helpen.




